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Roel van Duijn

Roel van Duijn, 1982 bij zijn
flat in de Bijlmer.

Roeland Hugo Gerrit (Roel) van Duijn (Den Haag, 20 januari
1943) is een Nederlands politicus en politiek activist. Hij was in de
jaren 60 een van de medeoprichters van Provo en de opvolging
daarvan, de Kabouterbeweging. Hij zat voor beide bewegingen in
de Amsterdamse gemeenteraad, en werd later wethouder als lid
van de Politieke Partij Radikalen (PPR) - een aanvankelijk libertaire,
later vooral groene partij opgericht door christelijke radicalen.

In totaal was Van Duijn vertegenwoordiger voor 9 politieke
groeperingen, naast de drie eerdergenoemde ook voor De
Groenen, Groen Progressief Akkoord, Groen Amsterdam,
Amsterdam Anders/De Groenen, Noord-Holland Anders/De
Groenen en GroenLinks. Daarnaast is hij bekend als schrijver en
publicist en was hij gedurende enige tijd boer.

Teksten

De boodschap van een wijze kabouter, 1969
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Het witte gevaar; een vademekum voor provoos/(1967)
Het beste uit “Provo”; een bloemlezing uit alle verschenen nummers van het tijdschrift “Provo”
(1967) (samensteller)
De boodschap van een wijze kabouter; een beschouwing over het filosofische en politieke werk
van Peter Kropotkien in verband met onze huidige keuze tussen katastrofe of kabouterstad
(1969, in 1971 eveneens in het Deens, Duits en Engels verschenen)
Schuldbekentenis van een ambassadeur; nota's, beschouwingen, manifesten, artikelen en
vragen van een ambassadeur van Oranjevrijstaat in de gemeenteraad van Amsterdam (1970)
Panies dagboek (1971)
Bloed; een atoom-roman (1972)
Energieboekje (1972)
Zweet; een soldatenroman (1973)
Het wonder van Amsterdam; de hemel geeft, wie vangt die heeft (1974)
En tranen (1976)
De waarheid is een koe; aantekeningen van een kleine boer (1982)
Groene politiek; de visie van het Groen Platform (1984)
Voeten in de aarde; de eco-crisis en onze erfenis van Abraham Kuyper en Frederik van Eeden;
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verkenningen in organische en organistische filosofie (1984)
Provo; de geschiedenis van de provotarische beweging 1965-1967 (1985) (met foto's van Cor
Jaring)
Hoefslag; over politiek en spiritualiteit (1988)
Het leeuwekind (1991)
Blijft Amsterdam?; het referendum en de gedaanteveranderingen van de hoofdstad (1996)
De bruidenoorlog; gemengde liefde en oorlog in Macedonië (2003)
Liefdesverdriet; gevolgd door Hoe word ik een ster in ldvd? (2004)
Diepvriesfiguur; autobiografie van PD106043 in samenwerking met de AIVD (2012)
Spitten voor de moffen, Pappa waarom zat jij niet in het verzet?, samen met Gerrit van Duyn
(2015)
Verraad, de driehoek van een verzetsechtpaar en een SD-agent (2016)
Een zoon voor de Führer, de Nazi-utopie van Julia Op ten Noort (2018)
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